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F1 – Falderie, faldera 
 
 
Een frisse ochtendwandeling, 
dat is m’n liefste wens. 
En als ik dan een liedje zing, 
ben ik de rijkste mens. 
 
 Falderie, faldera, 
 faldera, faldera-ha-ha-ha-ha-ha 

Falderie, faldera, 
 ben ik de rijkste mens. 
 
Ik trek m’n wandelschoenen aan, 
lach opgewekt en blij. 
Ik weet niet waar ik heen zal gaan, 
de wereld is van mij. 
 
 Falderie, faldera, 
 faldera, faldera-ha-ha-ha-ha-ha 

Falderie, faldera, 
 de wereld is van mij. 
 
 ‘k Trek er op uit voor dag en dauw, 
de vrijheid tegemoet 
niets wat ik hiervoor ruilen zou, 
het geeft me levensmoed. 
 
 Falderie, faldera, 
 faldera, faldera-ha-ha-ha-ha-ha 

Falderie, faldera, 
 het geeft me levensmoed. 
 
Zit u ooit in de narigheid, 
neem dan een kloek besluit. 
En trek er eens van tijd tot tijd 
al zingende op uit. 
 
 Falderie, faldera, 
 faldera, faldera-ha-ha-ha-ha-ha 

Falderie, faldera, 
 al zingende op uit. 
 
 (Fluitend refrein herhalen::) 
 


